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Paul Gauguin (1848-1904): De gele Christus, 1889. 
 
Paul Gauguin heeft de gekruisigde Christus in het dagelijks leven geplaatst. 
Zijn gele gestalte harmonieert met zijn omgeving. In een Frans boeren 
landschap zitten drie vrouwen op de grond rondom zijn aanwezigheid. Ze 
zijn volledig in rust en op het visioen van zijn verschijning geconcentreerd. 
De vrouwen hebben met hun passieve houding de rust van Jezus 
overgenomen. Het is alsof ze met heel hun lichaam luisteren. Wat heeft Hij 
hun te zeggen? Jezus heeft de strijd gestreden, geroepen ‘Het is volbracht!’ 
Nu heeft Hij zijn hoofd op zijn schouder te rusten gelegd en zijn Geest 
gegeven. 
 
 
Stilte 
 
Openingsgebed 
v. Verborgen God, 
 een mens in dodelijke verlatenheid, 
 een Man van smarten 
 stelt Gij ons tot levensteken. 
 Wij bidden U omwille van zijn lijden: 
 sterk ons in het geloof 
 dat Gij ons niet alleen laat, 
 dat wij ons kunnen verlaten op U 
 bij alles wat ons overkomt, 
 vandaag en tot het einde van onze dagen. 
a. Amen. 
 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Geschriften  Klaagliederen 3, 1-9 
    lector: Wim van Diermen 
 
Antwoordpsalm  Liedboek 22a 

Evangelie   Johannes 18 – 19  
 
De Passie naar Johannes wordt in verschillende gedeelten gelezen, steeds 
afgewisseld met liedstrofen uit het ‘Schakellied bij de Passie naar Johannes’ 
(t Sytze de Vries, m Jan Jansen, Op Vleugels 72) 

 
Lezen   Johannes 18, 1-9 
 

 
 

2. Gij vervult vandaag de Schrift. 
  Maar wie kent de offerande, 
  ziet de koninklijke gift 
  die in uw gespreide handen 
  staat gegrift? 
  Christus, zie ons aan, 
  waar wij staan. 

 
Lezen   Johannes 18, 10-27 
 
 3. Vriend en vijand zijn gezwicht 
   om voor lijfsbehoud te kiezen. 
   Met een klap in het gezicht 
   wordt de waarheid de verliezer, 
   dooft het licht. 
   Christus, zie ons aan, 
   waar wij staan. 
 
Lezen   Johannes 18, 28-38 
 
 4. Niemand die een koning ziet, 
   een met gratie Gods gekroonde 
   en gezalfd met ons verdriet, 
   mens, waarin de hemel woonde, -  
   ook wij niet. 
   Christus, zie ons aan, 
   waar wij staan. 
 
Lezen   Johannes 18, 38-19, 24 
 
  5. Liefde, naadloos en oprecht, 
   uit één stuk en zo verwezen 
   met wat God heeft toegezegd –  
   nog altijd blijft Gij verscheurd in 
   ons gevecht. 
   Christus, zie ons aan, 
   waar wij staan. 
 
Lezen   Johannes 19, 25-27 



 6. Als uw grootste erfenis 
   worden wij elkaar gegeven. 
   Liefde draagt uw beeltenis, 
   liefde maakt dat heel ons leven 
   zeker is. 
   Christus, zie ons aan, 
   waar wij staan. 
 
Lezen   Johannes 19, 28-42 
 
 7. Gij, de letter van de Schrift, 
   Gij, de geest van wat beschreven 
   staat als Gods genadegift, -  
   laat uw sterven in ons leven 
   staan gegrift. 
   Christus, zie ons aan, 
   waar wij staan. 
 
 8. Lam, schenk ons uw hartenbloed, 
   leid ons door de zee van tranen. 
   Herder, Gij maakt alles goed, 
   als Gij ons als Opgestane 
   straks begroet. 
   Christus, zie ons aan, 
   waar wij staan. 
 
 

GEBEDEN ONDER HET KRUIS 
 
Voorbede 
steeds besloten met: 
 

 … zo bidden wij: 
a. Heer, ontferm U over ons. 
 
 

KRUISHULDE 
 
We gaan staan en richten ons naar het kruis. 
 
Hymne (staande) Liedboek 578 
  1a 2v 3m 4v 5m 6a 
 
Beklag Gods (staande) 
 
 1. voorzang / 2. allen

 
 

1. Ik heb u uit Egypte weggeroepen. 
 Gij hebt geroepen: Aan het kruis met Hem. 
 Hagios o Theos, Sanctus Deus, Heilige God. 
 

 

2. Ik heb voor u het water uit de rots doen stromen. 
 Gij hebt Mij gal en azijn te drinken gegeven. 
 
Refrein B 
 
3. Ik heb om uwentwil uw vijanden geslagen, 
 maar gij hebt Mij gegeseld en gehoond. 
 
Refrein A + B 
 
4. Ik heb u groot gemaakt, met heerlijkheid gekroond. 
 Maar gij hebt voor Mij een doornenkroon gevlochten. 
 Hagios o Theos, Sanctus Deus, Heilige God. 
 
Refrein B 
 
5. Wat had Ik nog meer voor u moeten doen. 
 Ik heb u binnengevoerd in mijn land, in mijn vrede. 
 Maar gij, gij hebt uw Redder aan het kruis gehangen. 
 
Refrein B + A 
 

tekstbew. Huub Oosterhuis, m Bernard Huijbers 
Gezangen voor Liturgie 499 

 
Stilte 
 
Gebed 
v. Laat ons bidden 
 --- gebedsstilte --- 
 Heilige Onsterfelijke, 
 hier staan wij voor U 
 met niets in onze handen, 
 mensen in een wereld 
 waar haat en tweedracht, 
 onrecht en menselijk verdriet is; 
 bevrijd ons ervan 
 door de kracht van uw liefde, 
 die sterker is dan de dood. 
 Omwille van Hem die een mens van liefde was 
 en om ons allen een Man van smarten werd: 
 Jezus uw Zoon, ons levenslicht, 
 dit uur en in eeuwigheid. 
a. Amen. 
 
We verlaten in stilte de kerkzaal. Sommigen willen 
misschien nog even blijven zitten. Laten we elkaar daartoe 
de ruimte geven. 
 
Er is geen collecte in deze dienst. 
 
 
Morgenavond zetten we de viering van Pasen voort met de 
paaswake: licht, lezingen, doopgedachtenis en verkondiging 
van de opstanding. 
 
 
 

In deze dienst 
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